
Het sociale en culturele belang van DOOR Dordrecht wordt al meer dan 

een decennium breed onderstreept. Van de honderden vrijwilligers, 

talloze kunstenaars en iedereen die zonder dwang zichzelf wil 

kunnen zijn tot en met de vele samenwerkingspartners, de betrokken 

ambtenaren en leden van de Gemeenteraad; iedereen is het er over 

eens:

DOOR is van Dordt. 
Het wrange is dan ook dat 

Stadswaardehuis DOOR aan haar 

eigen succes ten onder lijkt te 

gaan. Wegens de ongelukkige 

mix van het eerder intrekken van 

de No Label-subsidie (à 85.000 

euro), de ontstane kloof tussen 

‘bestuur op afstand’ en de rest 

van de stichting alsook de strenge 

gemeentelijke eisen omtrent de 

financiën van stichtingen werpt 

het huidige bestuur de handdoek 

vroegtijdig in de ring. Zij zien geen 

toekomst voor DOOR. 

Wij als werkgroep weigeren ons 

hier zomaar bij neer te leggen. Wij 

hebben ons minimaal betrokken 

gevoeld bij dit besluit. Daarom 

zoeken wij uw advies en een 

bestuur dat de uitdaging wél 

aandurft.

Wat staat er op het spel?

DOOR combineert de 

laagdrempeligheid van de 

Bibliotheek met de sociale 

inclusiviteit van het Vogelnest en 

het culturele aanbod van podia als 

de Popcentrale en Bibelot tot een 

mengsel dat uniek is voor de regio 

Drechtsteden. Wat pessimisten 

zien als utopie, is in DOOR 

werkelijkheid.

Mensen die tussen wal en schip 

raakten, hebben hun eigen 

koers hervonden. Mensen ‘met 

een rugzak’ hebben schouders 

gekregen die de last draaglijk 

maken. Mensen die dreigden te 

verwelken door eenzaamheid, 

zijn opgebloeid tot de mooiste 

bloemen.

Mensen die ver van huis zijn, hebben 

een tweede thuis gevonden. Mensen die 

onderdrukt werden, hebben de kracht 

ontwikkeld om weer trots rechtop te staan.

Met onder andere 22 ateliers, 

kasten voor werkplaatsgebruikers, 

exposities, workshops, (re-)inte- 

gratieprojecten, verbindings-

evenementen, theaterproducties, 

muziekoptredens en dansavonden 

is DOOR sinds haar oprichting 

een creatieve broedplaats 

die de immense belangen van 

eenzaamheidsbestrijding, sociale 

cohesie en inclusiviteit in één 

groot, creatief en vooral warm bad 

heeft samengevoegd.

Dát staat er op het spel.

DOOR Dordrecht 
heeft onherroepelijk 
bestaansrecht.

Wij doen dan ook de stellige 

oproep om in actie te komen, 

want DOOR móét door!

Loop binnen, praat met ons en met 

elkaar, denk mee, lobby, agendeer 

en bovenal: 

Maak het voortbestaan van DOOR 

een thema van algemeen belang 

voor de regio Drechtsteden.

Deze ramp voltrekt zich voor uw 

ogen en achteraf is makkelijk 

praten.

DOOR
moet
door!

De werkgroep
DOOR gaat door! 

slaat alarm.
Een ontmoetings-

plek, een thuis 
en een begrip 

in Dordrecht en 
omstreken dreigt

te verdwijnen. Red ons van de 
ondergang!
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Judith (69)

Atelierhoudster en vrijwilligster

Toen ik 8 jaar geleden mijn baan 

kwijtraakte, en ik in een isolement 

raakte, ben ik bij toeval bij DOOR 

terechtgekomen. Ik ben hier 

begonnen als vrijwilligster en later 

ging ik een atelier huren.

Ik ervaar DOOR als een warm en 

toegankelijk bad. Als DOOR ophoudt 

te bestaan, ga ik de sociale en 

creatieve cohesie ontzettend missen.

Mariia (32)

Schilderlerares

Almost 3 years ago I came to 

Dordrecht because of the war in 

Ukraine. In DOOR I was able to 

pick up teaching painting again. 

I made new friends and even 

while I am not Dutch I quickly 

felt a part of the community. In 

DOOR my biggest achievement 

is an exposition with more than 

100 works made by my students. 

Without DOOR I would lose my 

group, who are also my friends, 

and a place where we can create 

together instead of alone.

Iris (62)

Vrijwilligster Woordensoep, 

werkplaatsgebruikster, docente 

papier-maché

Na een lange loopbaan als dessin-

ontwerpster kwam ik in Dordrecht 

terecht. Tijdens de pandemie had ik 

last van eenzaamheid. DOOR werd 

de plek waar ik verbinding vond en 

waar ik mijn opgedane ervaring 

als docente papier-maché kon 

inzetten. Ik zou het heel erg vinden 

als DOOR zou verdwijnen want 

de mensen tussen wal en schip 

verliezen dan een plek waar zij zich 

welkom en thuis voelen.

Mathijs (45)

Vrijwilliger

Ik kwam in 2023 in DOOR terecht via 

de Makersborrel. Vanaf dat moment 

organiseer ik exposities, workshops 

en muzikale events. Bij DOOR heb 

ik een netwerk opgebouwd en 

vrienden gemaakt. Dit houdt mij uit 

een sociaal isolement, en het geeft 

mij alle mogelijkheden om mijzelf 

te ontwikkelen. Als DOOR wegvalt 

zullen veel mensen, waaronder 

ik, worden achtergelaten zonder 

toekomstperspectief. 

Marianne (75)

Vrijwilligster Taalcafé

Na mijn pensionering zocht ik 

in 2019 een zinnige en gezellige 

tijdbesteding als Nederlandse 

taalcoach voor nieuwkomers. Dit doe 

ik met liefde iedere woensdagmiddag 

in DOOR. Voor mij en de taalleerders 

zijn dit waardevolle momenten. De 

toegankelijkheid, het kosteloze en 

de inclusiviteit die het Taalcafé biedt 

zouden verdwijnen als DOOR ophoudt 

te bestaan.

Kevin (31)

Atelierhouder

Hoewel ik kort na het ontstaan 

van DOOR al atelierhouder was 

ben ik me, na mijn studie, 4 jaar 

geleden volop gaan inzetten voor 

DOOR. Naast mijn autonome en 

commerciële werkzaamheden ben 

ik actief betrokken geraakt bij de 

community. Ik ben gehecht geraakt 

aan de mensen. Ik zet hard in op 

het voortbestaan want DOOR heeft 

meer in haar mars. Het zou pijnlijk 

zijn om, juist nu er een goed team 

opgestaan is, te stoppen.

Roel (40)

Atelierhouder

In mijn zoektocht naar een eigen 

muziekstudio, kwam ik 7 jaar geleden 

bij DOOR terecht. DOOR als creatieve 

ontmoetingsplek maakte het mij 

mogelijk vrienden te maken en 

contacten te leggen die voorheen 

niet voor de hand lagen. Dit leidde tot 

creatieve projecten en vrienden voor 

het leven. Als DOOR zou wegvallen 

verliezen we een unieke, veilige en 

creatieve omgeving die mensen uit 

alle lagen van de samenleving een 

groot sociaal netwerk biedt.

Ton (60)

Werkplaatsgebruiker

Toen er in DOOR 7 jaar geleden 

eindelijk een plaats vrijkwam die ik 

wél kon betalen, kwam ik terecht op 

een plek die ik open, toegankelijk en 

zeer sociaal zou noemen. De mensen 

gunnen elkaar veel en helpen elkaar 

als dat nodig is. Ik heb bij DOOR 

ontzettend veel geleerd. Omdat 

DOOR voor mij en vele anderen een 

thuis is, zou het verdwijnen ervan

een enorme kaalslag betekenen.


