- De Stichting Stolpersteine Dordrecht
- Dordtenaren met gevoel voor sport en historie

- Dat het bestuur van DFC de herdenkingsplaat heeft verwijderd uit de kantine.
- Dat hij op 16 april 1896 is geboren en vermoord in Auschwitz op 31 januari 1944.

- Dat Dordrecht niet achter mag blijven bij Milaan en Bologna, die hem eren als super
coach.

- Dat gezien zijn verdiensten voor DFC zijn naam dient te worden verbonden aan het
collectieve historische geheugen van de stad.

- Dat de oud-voorzitter van DFC een andere plek zoekt voor de plaquette.

- Het pad dat aan de buitenkant van het Park Weizigt loopt te noemen naar Arpad Weisz

- Dat er een paneel komt met een historische toelichting. Het park ligt voor een deel op
de plek waar vroeger het sportterrein lag van DFC.

De petitie heeft 609 ondertekeningen.



