
Voorstel straatnamen begraafplaats Essenhof 
Binnen het MT van Essenhof speelt al een aantal jaren de gedachte om een aantal doorgaande paden 
/ lanen op de begraafplaats te voorzien van een naam. Makkelijk om bezoekers te duiden waar ze 
heen moeten en een mogelijk om aansluiting te zoeken bij de (geschiedenis) van de stad. Er is voor 
gekozen om nu 3 straten te benoemen, er komen er in de toekomst waarschijnlijk nog meer. 

De Commissie Openbare Ruimte stelt de onderstaande namen voor: 

Lenie Dickepad. Dordtse verzetsstrijdster,  1922-2000 

Leendert Keesmaatpad. Dordtse verzetsstrijder, 1911-1941 

Barend Josua Katanpad. 1905-1943, laatste Dordtse rabbijn vanaf 1932  

 

Cijfer 1 op plattegrond 

Het Lenie Dicke pad langs haar graf. De meest bekende Dordtse verzetsvrouw werd op haar 
honderdste geboortedag herdacht en namens de gemeente sprak Rik vd Linden. Het is de 
opzet dat eind april/begin mei een expositie komt in het Museum 40-45 over de rol van de 
vrouw in het verzet. 

Cijfer 2 op plattegrond 

Tussen wat in de volksmond de oude aula heet en de eregraven is het voorstel om Dordtenaar 
Leendert Keesmaat te vernoemen, die daar werd herbegraven in 1946. Hij is een van de 
achttien doden uit het gedicht van Jan Campert, de man die werd doodgeschoten op 13 maart 
1941 op de Waalsdorpervlakte met psalm 43 op zijn lippen en tot na de oorlog er een 
onbekend, naamloos graf had. Keesmaat was commandant van het (eerste) Geuzenverzet. 



Cijfer 3 op de plattegrond 

Barend Josua Katanpad: een pad achter de oude aula (vanaf de oude hoofdingang gezien). Het 
pad eindigt met zicht op Joodse begraafplaats. Zijn voorganger werd daar nog begraven. 
Katan werd vermoord nazi's. De route brengt de Joodse begraafplaats meer in het zicht.  

 


